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“Dat is Eregem 
hé. Als hier iets te 
doen is, dan komt 
iedereen buiten.
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17 januari is dé hoogdag van “Sint-Antonius en zijn varken” én van Eregem. Mijn generatie 
herinnert zich ongetwijfeld nog hoe de strepen van de rieten biezen van de kerkstoel in onze 
blote knieën stonden. En hoe we als kind reikhalzend en vol ongeduld uitkeken naar het einde 
van de mis. Want dat betekende de start van de varkenskopverkoop en de Sint-Antoniuskermis.

Het was dat stukje jeugdnostalgie dat aan de basis lag om een oud Eregems volksgebruik van 
onder het stof te halen. Een geslaagde samenwerking van Lokaal Bestuur Denderleeuw met 
onder meer de Heemkundige Kring Iddergem, de lokale slagers, Stravbier, Gerrit Borreman, 
Frans De Schrijver en Mario Geerts die nieuw leven bliezen in een oude traditie op 22 januari 
2012. Naar aanleiding daarvan brachten we in 2012 een brochure uit met een bundeling van 
weetjes over dit stukje Vlaamse volksdevotie in ons tovenaarsdorp.

Twaalf jaar later pakken we uit met een vernieuwde brochure en daar hebben we een goede 
reden voor. Want wie had ooit durven denken dat onze traditie tot Vlaams Immaterieel 
Cultureel Erfgoed zou behoren? Op 17 januari 2023 werd een droom werkelijkheid. Daarmee 
wordt Iddergem behouder van een stuk Vlaams Immaterieel Erfgoed en volksdevotie.
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Het Tau-kruis
Sint-Antonius houdt een staf vast 
bekroond door de tau (T). Het Tau-
kruis, genoemd naar de letter ‘tau’ uit 
het Griekse alfabet, is een christelijk 
symbool.

Een bel
Aangezien de Antonieten pest- en 
lepralijders verzorgden, werd er onder 
het kruis vaak een belletje afgebeeld. 
Dat verwees naar de bel die de pest- 
en lepralijders luidden om anderen te 
waarschuwen voor hun besmettelijke 
aanwezigheid.

Een varken
De heilige Sint-Antonius herken je 
natuurlijk aan zijn varken, dat steeds 
afgebeeld wordt aan zijn voeten. Deze 
associatie stamt uit de middeleeuwen, 
toen de verplegers van de orde der 
Antonieten hun varkens vrij mochten 
laten rondlopen in de dorpen als 
vergoeding voor hun verpleging. De 
varkens werden geslacht op 17 januari. 
Het varkensvlees werd gezegend en 
vervolgens onder de armen verdeeld. 

Antonius 
 met het varken

Antonius werd in 251 na Christus in Egypte geboren als kind van rijke 
ouders. Toen Antonius twintig jaar was, stierven zijn ouders. Hij gaf al zijn 
bezittingen aan de armen en trok zich in eenzaamheid in de woestijn terug. 
Later voegden andere christenen zich bij hem en vormden ze samen één van 
de eerste monnikgemeenschappen. Antonius wordt dan ook beschouwd als de 
grondlegger van het kloosterleven. 

Hij stierf op 17 januari in 356 na Christus en al snel na zijn dood werd hij heilig 
verklaard. Hij groeide uit tot een belangrijke volks- en pestheilige en is patroon van 
onder meer varkenshoeders, slagers en landbouwers. Sint-Antonius wordt vooral 
aanroepen bij allerlei (vee)ziekten zoals gordelroos, scheurbuik, wratten en natuurlijk 
‘Sint-Antoniusvuur’. 

Symboliek

De heilige kreeg als bijnaam ‘Antonius met 
het varken’. Deze bijnaam ontstond in de 
middeleeuwen. Als vergoeding voor de goede 
zorgen van de zieken, mochten de varkens van 
de Antonieten vrij rondlopen in de dorpen. Sint-
Antonius wordt dan ook steeds afgebeeld met 
een varken aan zijn voeten. 

Sint-Antoniusvuur is een noemer waaronder meerdere ziekten 
vallen, die allemaal ernstige huidaandoeningen en een 
branderig gevoel veroorzaken. Sint-Antoniusvuur verwijst zo 
ook naar ziekten zoals wondroos en zona. Antonius wordt 
daarom in kunstwerken vaak afgebeeld met een vuur, zoals 
op het houten beeld uit de Iddergemse parochiekerk.
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Sint- 
Antoniusfeesten 
 in een notendop

Sint-Antonius in Iddergem
Het ontstaan van de Sint-Antoniusfeesten in Iddergem is moeilijk 
te achterhalen, maar de viering is altijd populair geweest in het 

Tovenaarsdorp. Een mogelijke verklaring is dat Antonius dikwijls aanroepen 
werd ter bescherming tegen veeziekten. Voor vele inwoners van Iddergem, 

een landelijk dorp, was vee hun meest kostbare bezit. 

De Sint-Antoniusfolklore verdween af en toe doorheen de jaren. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd de traditie onderbroken en na de bevrijding niet 

hernomen. De viering kwam in de vergeethoek te staan. Pas in 1974 werd 
er nieuw leven ingeblazen door Felix Everaert, bezieler van de vzw Cultureel 
Contactcentrum De Eenemolen. Bij de ontbinding van de vzw werd de organisatie 

van de Antoniuskermis overgenomen door de Tovenaarsgilde, de chiro en 
jeugdclub Ariadne. Na de kerkdienst werd opnieuw een varkenskop verkocht, 

terwijl de plaatselijke volksmuziekgroep ‘De famille Klepkes’ voor de muzikale 
omkadering zorgde. Vanuit de kerktoren werden een aantal ‘toveressepoppetjes’ 

gegooid, als verwijzing naar de plaatselijke spotnaam van de bewoners van 
Iddergem, de tovenaars. Eind 1980 doofde de activiteit terug uit.

Na een onderbreking van zo’n dertig jaar, werd in 2012 onder impuls van Lokaal 
Bestuur Denderleeuw 
en de Heemkundige Kring van Iddergem de traditie nieuw leven ingeblazen. Het 

stukje folkoristisch erfgoed werd terug in zijn oorspronkelijke vorm geherwardeerd. 
De geschiedenis van Sint-Antonius was bij de Heemkundige Kring meer dan gekend 

en alle informatie werd bij elkaar gezocht. Bij de slagers werd gepolst om hier mee 
hun schouders onder te zetten. Een vraag tot sponsoring, werd beantwoord met gratis 

aanleveren van kop en pensen. Ook de cafébazen op het dorpsplein waren onmiddellijk 
enthousiast.

Elke viering heeft zijn eigenheid, maar ze delen allemaal een gemeenschappelijke kern. 
Het varken staat centraal als beeld voor het varkensvlees dat, tijdens de Middeleeuwen, 
op 17 januari uitgedeeld werd aan de armen door de Antonieten* (*de kloosterorde die 
onder zijn naam was ontstaan). Het varken aan de voeten van veel Sint-Antoniusbeelden 
staat daarnaast ook symbool voor de demonen die Antonius moest overwinnen, toen hij 
eenzaam in de woestijn ronddwaalde. Varkens werden in de Middeleeuwen bovendien 
ingezet ‘tegen de pest’: zij aten namelijk alle etensresten op, zodat de pest zich niet via 
ratten kon verspreiden, zo dacht men. De heilige Sint-Antonius is dan ook patroonheilige 
tegen, onder meer, de pest en veeziekten. Het varken speelt dus vaak een cruciale hoofdrol. 

Verspreid over Vlaanderen vinden er rond 17 januari Sint-Antoniusfeesten plaats met allerlei 
tradities en rituelen. Naast Iddergem vieren onder meer ook Herdersem (Aalst) en Essene 
(Affligem) de heilige Sint-Antonius. De viering is van oorsprong een katholiek heiligenfeest, 
maar is door de eeuwen heen uitgegroeid tot een volksfeest waaraan ook het lokale 
verenigingsleven zijn steentje bijdraagt.

Vlaamse traditie

In Iddergem gaat de Sint-Antonius verering gepaard met een bijzondere viering en 
varkenskopverkoop. De misviering van vroeger gaat niet meer door, maar in de plaats 
is er een heus volksfeest in aanwezigheid van volksfiguur Gerrit Borreman die voor 
heel wat vertier zorgt op het podium, traditionele muziek van BA1 en als apotheose de 
varkenskopverkoop. De aanwezigheid van kermisattracties, lokale lekkernijen zoals kop 
en pensen, jenever, … maken er een groot feest van. 
De Sint-Antoniusfeesten in Iddergem zorgen, ongeacht 
de weersomstandigheden, jaarlijks voor een ware 
volkstoeloop en groeide door de eeuwen heen uit tot de 
‘Antoniuskermis’ waarbij religie, geloof en bijgeloof hand in 
hand gaan met vertier en plezier.

Tijdstip:  
Eerste zondag na 17 januari, de naamdag van Sint-
Antonius Abt. Of op 17 januari wanneer dat een 
zondag is. Het feest gaat van start in de voormiddag.

Locatie:  
Dorp Iddergem, vlak naast de Sint-Amanduskerk.
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Sint-Antoniusfeesten 
  in beeld

 ©Willy D’hoe (2020)

De varkenskop 
wordt opgehaald 

bij de lokale slager 
met de nodige 

toeters en bellen.

De varkenskop wordt gevolgd 
door een stoet van mensen, met 
vooraan de schepen bevoegd voor 
erfgoed, afgevaardigen namens 
de heemkundige kring, en BA1 
(lees Baéén), de folkgroep die 
zich vormde vanuit het vroegere 
Balladeus en intussen uitgroeide 
tot de vaste muzikale band van de 
Antoniusfeesten.

De varkenskopverkoper van dienst, Gerrit 
Borreman, warmt het publiek op samen met de 
vijfkoppige muziekgroep BA1, die met volkse 
deuntjes en de nodige decibels de inwoners 
van Iddergem naar buiten lokt. Op het 
dorpsplein kan je op de koppen lopen!
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De songtekst van het lied ‘Eregem’ 
van Frans De Schrijver wordt 
ondertussen uitgedeeld, zodat jong 
en oud uit volle borst kan meezingen. 
In 2013 werd de cd ‘Eregem zingt’ 
ingezongen in de parochiezaal van 
Iddergem. De Eregemnaren zongen 
voor deze geluidsopname mee 
met Frans De Schrijver (van het 
lied ‘Eregem’). Ba1 brengt ook het 
befaamde Antoniuslied: “Sa, laat ons 
vrolijk wezen op Sint-Antonius feest”. 

Kleinkunstenaar Frans De Schrijver 
zingt in zijn muziek op treffende 
wijze de eigenheid van zijn dorp: 
“Eregem, Eregem, ... mijn ziel, mijn 
asem en mijn stem”.

Naar goede gewoonte voorzien de 
leden van de Heemkundige Kring 
Iddergem aanwezigen van drank en een 
snelle hap. Er is jenever en ook pensen 
van de lokale slagers te verkrijgen.

Elke bijdrage van de lotjesverkoop gaat steevast 
naar een goed doel of lokaal project dat een link 
heeft met Iddergem. Zo werd de opbrengst al 
vaak aan Schoonderhage vzw geschonken, 
het dagcentrum in de Kloosterstraat voor 
volwassenen met een mentale beperking. Dat 
maakt waarom de aanwezigen gul zijn met 
hun bijdrage. 

Uiteindelijk loot Gerrit op het podium de 
winnaar aan de hand van een draaiton. 

Na de traditionele 
varkenskopverkoop 
wordt het feest verder 
gezet in de lokale cafés.

De winnaar gaat naar huis met de hoofdprijs: 
de varkenskop!  Weet je niet wat hiermee 

gedaan? Geen nood, deze prijs is natuurlijk 
inwisselbaar voor een geschenkbon. Zo 

kan je de varkenskop ‘inruilen’ voor bereide 
kop of vleeswaren van bij de lokale slager. 

Daarnaast krijgt de winnaar ook nog een 
geschenk of waardebon. 

“Eregem, Eregem, ... mijn ziel, 
mijn asem en mijn stem”

De Heemkundige Kring wandelt door het publiek met een collectehoed. 
De toeschouwers kunnen genummerde lotjes kopen om in de trekking 
te belanden, en dus kans te maken op de varkenskop. Je kan zoveel 
lotjes kopen als je wil. Hoe meer lotjes je koopt, hoe meer kans dus  
dat je met de varkenskop en geschenkbonnen naar huis gaat!
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   Vlaams
Immaterieel Erfgoed 

Zet Iddergem op de kaart;

Vergroot de zichtbaarheid van de viering naar het grote publiek;

Erkenning en waardering voor de vele lokale vrijwilligers, bescherming  
van de traditie, zodat deze doorheen generaties nooit meer verloren zal gaan. 

Tradities en oude gebruiken zijn belangrijk voor de identiteit van een dorp.  
Ze brengen mensen in een open en ongedwongen sfeer bij elkaar.  
Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon maakte op 17 januari 2023 bekend  
dat hij alle Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen op de Inventaris Vlaanderen  
van het Immaterieel Cultureel Erfgoed plaatst.

Op de website 
www.immaterieelerfgoed.be 
vind je de inventaris terug.

In Iddergem zijn er tot op de dag van vandaag vele sporen 
te vinden van Sint-Antonius. Zo is er de parochiezaal 
Sint-Antonius, gelegen in de Sint-Antoniusstraat. Iets 
verderop vind je het Sint-Antoniusbaantje. En ook in de 
Sint-Amanduskerk van Iddergem verwijzen een aantal 
voorwerpen naar Antonius: een prachtig glasraam uit 1933, 
een houten beeld uit 1934, een schilderij uit de 17e eeuw en 
zelfs een eeuwenoud reliek uit de 18e eeuw.

Éen van de pronkstukken is het glasraam van Antonius.  
De Latijnse opschriften onderaan het raam vermelden het 
volgende: ‘Sancte Antoni ora pro nobis’ (Heilige Antonius bid 
voor ons) en ‘Dono dedit reverendus dominus Cam. Staels 
Inspect dioces Anno 1933’, wat duidt op de schenking van het 
glasraam door pastoor Staels in 1933. Op het glasraam zijn drie 
heiligen te zien: links de Heilige Antonius Abt, in het midden 
zwevend op een wolk, de Heilige Athanasius, en rechts de 
Heilige Paulus van Theben.

Glasraam gewijd   
 aan Sint-Antonius

Deze inventaris geeft een overzicht van ons niet-tastbaar erfgoed: onze kennis, 
gewoontes, gebruiken en praktijken die dermate belangrijk zijn dat we ze moeten 
koesteren om aan volgende generaties te kunnen doorgeven. Zo’n officiële 
erkenning is niet alleen een grote eer, maar heeft ook heel wat voordelen:

De plaatsing op de inventaris is geen eindpunt. De Vlaamse overheid wil op 
die manier de betrokkenen en dragers van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
aanmoedigen om zich blijvend in te zetten voor de zorg voor hun erfgoed, zodat 
het kan overgedragen worden naar toekomstige generaties. Het doorgeven van 
de traditie aan een jongere generatie krijgt zo meer slaagkansen. 

© Emile Meyermans
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De varkenskop- 
 verkoper aan het woord

Gerrit Borreman is de man die tijdens de  
Sint-Antoniusviering het publiek op zijn hand 
krijgt. Met tal van kwinkslagen deelt hij prikjes 
uit aan de plaatselijke notabelen en dorpsfiguren. 

Hoe ben je bij de Sint-Antoniusviering 
betrokken geraakt?

“Zeker veertig jaren geleden bevond 
zich naast de kerk de jeugdclub. Op een 
vrijdagnacht kwamen we, met een paar 
pintjes te veel op, uit het jeugdhuis en 
zeiden we tegen elkaar: ‘zouden we geen 
Sint-Antoniusviering opzetten?” 

“Nadien zijn we meer info gaan opzoeken 
en begonnen we met de verkoop van een 
varkenskop op een tafel in een hoekje 
bij de kerk. We maakten toen een beetje 
lawaai, de mensen moesten dan wat geld 
in potje steken en we hadden ook een 
grote paal met een rad gemaakt waar 
je moest op kruipen. We hadden dat 
ingesmeerd met bruine zeep en mensen 
moesten saucissen van het rad trekken. 
In die tijd hield ik ook café, maar daar ben 
ik na een tijdje mee gestopt waardoor de 
viering ook verwaterde.” 

“Er is zo’n dertig jaar geen viering geweest. 

Uiteindelijk heb ik, op initiatief van Lokaal 
Bestuur Denderleeuw, de viering nieuw 
leven ingeblazen. De viering gebeurt nu 
samen met de Heemkundige Kring van 
Iddergem en we hebben zelfs een vast 
muziekgroepje dat elke keer speelt. Tijdens 
de viering laten we ook heel wat satire 
over onze dorpsfiguren, de politici of de 
gemeente op de mensen los.”

Bij de Sint-Antoniusviering wordt er 
gespot met de politici, de gemeente, de 
notabelen van de gemeente,… Van waar 
komt dit?

“Dat hebben we zelf uitgevonden. Vroeger 
was Sint-Antonius de beschermer van 
het vee. In deze moderne tijd hebben 
we er voor gezorgd dat hij wel nog 
een beschermheer blijft, maar dan van 
Iddergemse gewoonten. We hebben er dus 
een kwinkslag aan gegeven. Ook de politici 
of wat er misloopt in de gemeente worden 
niet gespaard. We hekelen ze een beetje, 
maar dat hoort er nu eenmaal bij.”

Tot slot, waarom heeft de Sint-Antoniusviering zoveel succes?
“Dat is Eregem hé. Als hier iets te doen is, dan komt iedereen buiten. We 
hebben dat natuurlijk wel een beetje opgebouwd doorheen de jaren. Het is 
altijd ambiance. De Heemkundige Kring verkoopt tijdens de viering vlaai, 
jenever, pensen en sirooptabletten Ik zie op die momenten ook mensen die 
anders niet zouden buiten komen. Dat is plezant en daar doen we het voor.”

“Tijdens de viering laten we heel wat 
satire over onze dorpsfiguren, de politici 
of de gemeente op de mensen los.”
                                        Gerrit Borreman
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Volkslied ‘Eregem’
Eregem mijn ziel, mijn asem en mijn stem

Een ode van Frans De Schrijver aan zijn geboortedorp.

Waar dat onder lage en scheve kornissen
Nog ‘ne laten dronkaard op ’t gemakske staat te pissen

Twee drie vier vijf cafés
De voetbal en de kaatsers

’n Duivenbond en ’t stamcafé de Lustige Belotters.
De kerk staat hier nog ’t halven en 

onder ’t haantje van den toren
Wordt er hier nog vriendschap in simpelheid geboren

Waar dat ’t land nog asemt van de zomer in april
Staat de wereld god zij dank toch soms nog even stil.

Refrein:
Eregem, Eregem

Wat benne ‘k ik content da’k een stukske van u ben
Eregem, Eregem

Mijn ziel, mijn asem en mijn stem.

Als ’t bamist in november en de smoor hangt te dromen
Gaan we naar ’t konseir van Eikels worden Bomen
We lachten ons een kriek en ‘t klooster is te klein
Als we ons herkennen in de smoel van Adrijein..

W’ hebben nu precies wel gene schrik van ’t werken
Maar gaan toch liever uit met Antonius en zijn verken

De Klepkes spelen “Streep” ter ere van God
Ter schande van de paster en de rest van ’t kwezelkot.

Refrein

Ge moet “aldaar niet gaan want aldaar zal water staan”,
Maar daar groeien toch sprotjes dat honderd jaar bestaan
W’ hebben wel geen vaart maar w’ hebben wel ‘ne molen

Twee schipperkes en ook een “miss” om er te stelen.
Mijn dorpke zo geslibberd uit de handen van Ons Heer

Vergeten nee dat doe ik u nooit of nooit niet meer
Kom ik op de vreemde, zie ik een hoedje van papier:

Een, twee, drie, vier, Eregem is hier.

Refrein


