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Horeca:
Café Cambrinus op de hoek van de 
Regentiestraat met het Welleplein is 
sinds jaar en dag bij de Wellenaren 
gekend als een typisch volkscafé. Het is 
ook de thuisbasis van de eerste officiële 
supportersclub van onze nationale 
vrouwenvoetbalploeg, de Red Flames.

Taverne Ganzenhof  
in de Regentiestraat is een kleinschalige 
brasserie met een gezellige sfeer.

Biercafé de Kouter ontleent 
zijn naam aan de achterliggende open 
landbouwkouter en is een geliefde 
stopplaats voor wandelaars en fietsers na 
een tocht doorheen de kouter.

Natuur:  
Grooten Driesch
Tussen de wijk Hoogsteenveld en Elf 
Dagwand ligt het gebied ‘Grooten 
Driesch’. Dit was de rand van het 
uitgestrekte landbouwgebied tussen 
de kernen van Welle en Iddergem. 
Een kleine reliëfwijziging is begroeid 
met een houtkant en enkele bomen. 
Binnengebieden zoals deze zijn belangrijk 
voor de leefkwaliteit van de omwonenden. 

Leemontginning 
Van op dit punt heb je een uitstekend 
zicht op de leemontginning. Deze is nog 
steeds actief en zorgt voor de grondstof 
voor bakstenen, klinkers,… Op de 
afgewerkte zones wordt aan landbouw 
gedaan. Je bent bijna op het hoogste punt 
van de Denderleeuwse landbouwkouter.

Erfgoed:
St-Pietersbandenkerk
De oude kerk, uit de 14de tot 15de 
eeuw, stond temidden van het huidig 
dorpsplein, tegenover de pastorie en 
werd in 1875 afgebroken. Opbouw 
van de nieuwe neogotische kerk naar 
ontwerp van Modeste De Noyette in 
1871. Ingeplant op het uiteinde van het 
dorpsplein, naast de pastorie. 

St-Jozefskerk / De Palaver
De Sint-Jozefskerk in de wijk 
Hemelrijk kende een merkwaardige 
ontstaansgeschiedenis. In 
Denderleeuw en Welle rezen in de 
jaren 60 en 70 van de vorige eeuw 
verschillende woonwijken uit de grond 
om het toenemend aantal pendelaars 
te huisvesten. Er werd beslist om in de 
wijk Hemelrijk een nieuwe parochie op 
te richten onder leiding van pastoor 
Louis Merckx. Door een gebrek aan 
financiële middelen leek het er echter 
op dat de nieuwe parochie het zou 
moeten stellen met de in der haast 
opgerichte noodkerk. Om de kosten te 

drukken besloot Pastoor Merckx om, 
samen met de hulp van parochianen, 
zelf een nieuwe kerk te bouwen. In 
1976 werd de kerk, 2 jaar na aanvang 
van de werken, in gebruik genomen. 
Sinds 2018 is de Sint-Jozefskerk 
omgetoverd tot ontmoetingshuis De 
Palaver. De Palaver is het kloppende 
hart van de wijk Hemelrijk. In het 
gezellige ontmoetingshuis zijn 
natuurlijk alle Denderleeuwenaren 
welkom. Ook zijn er heel wat 
gemeenschapsdiensten ondergebracht 
en vinden er tal van activiteiten voor 
jong en oud plaats. 

Vlamoven
Het leemontginningsgebied aan 
de rand van de Kouter wordt in de 
volksmond de Vlamoven genoemd. 
Op die plaats bevond zich tot in de 
jaren 60 van de vorige eeuw een 
steenbakkerij waar traditionele rode 
veldovensteen werd gebakken van de 
aarde die ter plekke werd afgegraven.

Steenveldpad
 Plan van de route. Met aanduiding van onderstaande POI’s:  
www.routeyou.com/nl-be/route/view/7821624/recreatieve-wandelroute/steenveldpad

 Volg de wandelroute digitaal:
* Er is een verkorte (3.8km) versie mogelijk voor gezinnen met jonge kinderen.  
Volg de pijltjes met “verkorting”.

 6.07 km
 Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk
 Wandeltijd: 60 à 90 minuten
 Mogelijk startpunt: Welleplein


